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HET IS MIJ BEKEND DEZE PLEK

Het is mij bekent, deze plek
Maar om mij heen, voelt het zo gek

Nog nooit gezien, maar direct herkent
Hier was ik gelukkig, hier werd ik een

vent

Vol verwondering neem ik alles in mij

op

En ik loop om de tafel van toen in mijn
kop

Het is mij bekent, deze plek

Maar om mij heen, voelt het zo gek
Al is de sfeer oké, een beetje
ouderwets

De kamer leeg, toch hoor ik gezwets

Het is hier dichtbij. Aanraken mag niet,,
Wat zal het worden, geluk of verdriet
Een vrouw is aanwezig, zonder gezicht
In de tuin van toen, schijnt altijd het
licht

Een geur van vroeger, de heerlijke zon
ik wou dat ik hier, blijven kon

Het is mij bekent, deze plek

Maar om mij heen, voelt het zo gek
Al is de sfeer oké, een beetje
ouderwets

De kamer leeg, toch hoor ik gezwets

Het is mij bekent, deze plek

Maar om mij heen, voelt het zo gek
Al is de sfeer oké, een beetje
ouderwets

De kamer leeg, toch hoor ik gezwets

Zonder gezicht jij was mijn herder

Bij jou was het goed, alleen ik ging
verder

Nog nooit gezien maar direct herkent
Hier word ik gelukkig, het voelt zo
bekend

Die andere tuin en dat andere huis
Weerhouden mij niet, nog eenmaal te
ervaren

gevoelens van toen

en geluk te evenaren.



