
Copyright: Dirk Sta van Uiter

18.DE MAN DIE NOG GEEN MAN IS. 

De man die nog geen man is
Is een jongen die wil spelen
Zeventien jaar nog maar
Een jongen zoals zo velen

Deze jongen is opgeroepen
Hij moet dienen voor zijn land
Voor zijn corrupte president
Mededogen aan de kant

Afscheid nemen valt hem zwaar
Een omhelzing een kus
Hij moet gaan en zo nog een paar
Stappen in de bus

De man die nog geen man is
Is een jongen die wil spelen
Zeventien jaar nog maar
Een jongen zoals zo velen
Hij denkt aan zijn moeder
Hij denkt aan zijn pa
Die zei: lieve jonge ga nu maar
Toen hij zwaaide naar zijn grote liefde
Hij zag haar wel zij zag hem niet staan
Dag pa dag ma stil verdriet

Ummmmmmmm oeoehoehoe
Dag pa dag ma stil verdriet

We doen haar de groeten
Van jou zei z’n pa
Daar kan je van op aan,
Wees gerust
We zullen het doen

Van de man is opgeroepen
moet dienen voor zijn land
Voor zijn corrupte president
Mededogen aan de kant

Afscheid nemen valt hem zwaar
Een omhelzing een kus
En heel veel stil verdriet
Zo zittend in de bus
heel veel stil verdriet
Ummmmmmmm


