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1.AMSTERDAM

ik weet wel dat niet alles hier blinkt
de fietsen, de dieven, de wiet die er stinkt
de gay parade en tante Greet
zij maakten jou  is, wat ik nooit vergeet

De zuiper, de junkie, en de heilsoldaat
de dakloze krant, de hoer in de straat
de zeilers, de schepen de kroeg op de hoek
als zij er niet zijn, is de romantiek zoek

Uit de haven waar de kranen staan
Daar komt ook smokkelwaar vandaan
maar voor jou, is niets ongewenst
het hart op de tong, iedereen is hier mens,

De zuiper, de junkie, en de heilsoldaat
de dakloze krant, de hoer in de straat
de zeilers, de schepen de kroeg op de hoek
als zij er niet zijn, is de romantiek zoek

Rood of roze, of wat je maar wil
in Amsterdam maakt dat geen verschil
doe maar gewoon, want jij hoort er bij
ik hou van jou,  en jij houdt van mij? 

De zuiper, de junkie, en de heilsoldaat
de dakloze krant, de hoer in de straat
de zeilers, de schepen de kroeg op de hoek
als zij er niet zijn, is de romantiek zoek

Rood of roze, of wat je maar wil
in Amsterdam maakt dat geen verschil
doe maar gewoon dat is gek genoeg
ik hou van jou en van je kroeg


