Copyright: Dirk Sta van Uiter

34. Als morgen de zon weer opkomt.

Het leven is mooi, zo mooi
Omdat jij het voor mij mooi kleurt
Het leven is fijn, zo fijn

jij laat mij gelukkig zijn

Als morgen de zon weer opkomt
Sta ik samen op met jou

Kook een eitje, pers een sapje

Jij lacht naar mij ik maak een grapje

En zeg hoeveel ik van je hou

Gaat dan ’s avonds het licht weer aan
En doe jij jou dingen

ga ik ook gewoon mijn eigen gang
Zo fijn, het laat mijn hart zingen

Als morgen de zon weer opkomt
Sta ik samen op met jou

Kook een eitje, pers een sapje

Jij lacht naar mij ik maak een grapje

En zeg hoeveel ik van je hou

Breekt dan ooit de tijd aan

Dat jij alleen zal zijn... en ik niet
Blijf niet te lang hangen

In nostalgie en verdriet

Pak het leven aan en

Grijp het bij zijn kladden

Gooi het in de hoek die jij kiest
Zo overwin je, zelfs als je verliest

Als morgen de zon weer opkomt
Sta ik samen op met jou

Kook een eitje, pers een sapje

Jij lacht naar mij ik maak een grapje
Als morgen de zon weer opkomt
Sta ik samen op met jou

Kook een eitje, pers een sapje

Jij lacht naar mij ik maak een grapje

En zeg hoeveel ik van je hou



