ik verlang naar jou
Maar jij houdt niet meer van mij....

Jij hebt mij verlaten,

moet het alleen gaan doen

over pleinen door de straten,
moet het alleen gaan doen

in mijn hart is het herfst onrustig en zwart
Ik heb verdriet waarom moet het zo zijn!

verdriet en heimwee gaan een leven lang mee
heimwee en verdriet, verlaten je niet!!!!!

Ik verlang nog zo vaak, naar jou mijn schat

zonder jou is het koud en kil in mijn hart

loop ik langs ons droomhuis, droom ik van ons gezin
Jij en ik en onze kinderen zijn weer gelukkig daarin!!!
Zij spelen en ravotten wij kijken blij naar elkaar

Is dit een dag droom, dag droom het is niet waar!!
verdriet en heimwee gaan een leven lang mee
heimwee en verdriet, verlaten je niet!!!!!

Ik verlang nog zo vaak, naar jou mijn schat

zonder jou is het koud en kil in mijn hart

loop ik langs ons droomhuis, droom ik van ons gezin
Jij en ik en onze kinderen zijn weer gelukkig daarin!!!
Zij spelen en ravotten wij kijken blij naar elkaar

Is dit een dag droom, dag droom het is niet waar!!
Jij hebt mij verlaten,

moet het alleen gaan doen

over pleinen door de straten,

moet het alleen gaan doen

loop ik langs ons droomhuis

Droom ik van ons gezin

Jij en ik en onze kinderen

Zijn weer gelukkig daarin

verdriet en heimwee gaan een leven lang mee

heimwee en verdriet, verlaten je niet!!!!!



Ik verlang nog zo vaak, naar jou mijn schat
zonder jou is het koud en kil in mijn hart

loop ik langs ons droomhuis
Droom ik van ons gezin

Jij en ik en onze kinderen

Zijn weer gelukkig daarin
Jij en ik

Jij en ik

Houden, van elkaar....



