39. Hee ouwe vriend

hee ouwe vriend,

wat leuk dat je even kwam
op mijn zolder met je boot
nooit geweten dat dit kan
hee ouwe vriend,

wat leuk dat ik je zag

op mijn zolder na jou dood,
nooit geweten dat het mag

Natuurlijk denk ik ook nog vaak aan jou,
aan hoe het was en niet meer zal zijn
dronken zingend op de boot

zuurkool met worst, altijd fijn

Ik ben blij dat ik kon zien, dat het heel goed met je gaat
En was dit nou zo’n ding, waar je beter niet over praat
Was dit nou echt of ben ik zelf hartstikke gek

en zit er een gaatje in mijn geest,

of is... de boel daar lek........ ?

hee ouwe vriend, wat leuk dat ik je zag
op mijn zolder na mijn dood
nooit geweten dat het mag

Tsja ouwe vriend,
vond je ‘t leuk dat ik even kwam
of schrok jij en heb je er nu de rillingen van?



