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Ik ga naar jou,

jij bent onderweg naar mij.
Het is weekend, bovendien
Eindelijk is er weer

tijld voor elkaar

Maar we zouden

elkaar nooit meer zien

jij bent niet aanwezig.
En ik niet daar

Je telefoon

staat uit misschien?
Dus ga ik weer terug,
Zou jij er nu zijn?
Maar we zouden
elkaar nooit meer zien

alleen

alleeeeeeeeen!

Soms is het beter om niets te doen.
Ook al is dat niet jou wens

Soms is het beter om niet te gaan
Maar wanneer dat weet geen mens

Op mijn weg terug,
zie ik blauwe lichten,
Weerkaatsen

op een te natte weg,

Ik zie mensen

Met bange gezichten
Was het snelheid

of domme pech

jou auto zie ik daar niet staan
Maar het was gebeurd,

En het was fataal

Dat ongeluk

die dronken man

Treft, ons allemaal,

alleen

alleeeeeeeeen!

alleeeeeeeeen!

Soms is het beter om niets te doen.
Ook al is dat niet jou wens

Soms is het beter om niet te gaan
Maar wanneer dat weet geen mens

Thuis aangekomen,

nog altijd geen idee

Wel verbaast

dat jij hier nog niet was
Wat later komt er

politie aan de deur

en toen besefte ik het pas

alleen

alleeeeeeeeen!
alleeeeeeeeeeeeeeeeeen!!!
Ik wil dit niet

ik wil het niet horen

Rot op ga weg

Het bleef stil

niemand heeft

ook maar één woord gezegd
En ik verdwijn, ik verdwijn

In een oneindige diepte

ik verdwijn

Negentien jaar nog maar
Negentien jaar nog maar
alleen

alleeeeeeeeen!
alleeeeeeeeeeceeeeeeeen!!!
alleeeeeeeeeeceeeeeeeen!!!
Soms is het beter

Héél veel beter,

heel héél héél veel beter

om niet te gaan
Maar wanneer dat weet geen mens



