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51. Zo teder zo mooi.

Ik kijk door het raam en zie jou gaan, 
zo dichtbij en toch zo ver weg van mij

Ik kijk naar buiten 
en zie alles staan, 
zo voor het grijpen 
Maar toch als ik reik
is het te ver
kan ik er niet bij
Te ver weg voor mij

 
In de etalage 
van het leven
maar ik kan er net niet bij 
De mooie dingen  
Ik zie ze wel 
Ze lonken naar mij 
Ik zie het wel  
Maar ik kan er net niet bij 

Zo teder zo mooi
Alles lacht naar mij 
Zo schattig zo zacht 
Zo slim zo wijs 
Zo dicht bij  
Maar ik kan er niet bij 

Ik kijk door het raam, 
ik zie je gaan, 
ver weg en zo dichtbij 
Ik kijk naar buiten 
en zie alles staan, 
zo voor het grijpen 
Maar toch als ik reik
is het te ver
kan ik er niet bij
Te ver weg voor mij

Jij zwaait ik lach
Jij lacht ik zwaai
Maar ik kan er
Net niet bij
 
In de etalage van het leven 
Zie ik al het moois staan
Maar de etalage van het leven
Is net te ver weg voor mij

Ik zie je gaan  
En jij lacht naar mij  
Ik zie je gaan 
zo dichtbij 

Zo teder zo mooi
Alles lacht naar mij 
Zo schattig zo zacht 
Zo slim zo wijs 
Zo dicht bij  
Maar ik kan er niet bij


