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109. Voor altijd. 

[intro]

Ik hou van het leven

Wij gaan er iets moois van maken

soms op vakantie

Zoveel wensen zoveel smaken


Wij samen jij en ik

Wij kunnen het leven aan

Door heel hard te werken

En gewoon door te gaan


Soms op vakantie

Dat is over, dat is voorbij

onbetaalbaar geworden

Voor jou en voor mij


Ik kan met jou om alles lachen 
Jij brengt leven in de brouwerij 
Ik heb met jou zo veel plezier 
Ik hou van jou en jij van mij 

Maar het lachen, dat is mij vergaan 
Jij werd ziek en ik werkeloos 
belasting kunnen wij niet meer aan 
maakt mij verdrietig en boos 

Ik denk vaak terug

Aan die goeie ouwe tijd

Dat wij gelukkig waren

Dat vertrouwen, ben ik kwijt


De zorg is veel te duur

voor ons, onbetaalbaar

De elite leeft in weelde

Zo genaamde dames en heren


[chorus

Ik kan met jou om alles lachen 
Jij brengt leven in de brouwerij 
Ik heb met jou zo veel plezier 
Ik hou van jou en jij van mij 

Maar het lachen, dat is mij vergaan 
Jij werd ziek en ik werkeloos 
belasting kunnen wij niet meer aan 
maakt mij verdrietig en boos 

Er gaat een andere wind waaien 
Dat is wat mensen wensen 
We laten ons niet langer naaien 
Door onbetrouwbare mensen 

De welbekende mensen 

Zeggen het juiste te doen

het is voor jou eigen bestwil

hebben zelf geen fatsoen


Ziek ben je niet voor je ple zier

Toch wordt je wel zo bekeken

Blijf je gezond heb je geluk

De beter weters zijn leken


Ik kan met jou om alles lachen 
Jij brengt leven in de brouwerij 
Ik heb met jou zo veel plezier 
Ik hou van jou en jij van mij 

Maar het lachen, dat is mij vergaan 
Jij werd ziek en ik werkeloos 
belasting kunnen wij niet meer aan 
maakt mij verdrietig en boos 

Ik kan met jou om alles lachen 
Jij brengt leven in de brouwerij 
Ik heb met jou zo veel plezier 
Ik hou van jou en jij van mij 

Soms op vakantie is voorbij

Gelukkig hou ik van jou

En jij van mij…


Voor altijd


