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40.Haren in de wind

als kind al woonden wij, 
in de zelfde straat
ik ken je nog van toen, 
maar ja, je weet wel hoe dat gaat
kinderen zijn eerlijk, 
jij gaf mij ooit een zoen, 
toen gingen we verhuizen, 
hadden wij nooit moeten doen
want ik ging je missen, 
werd stil en depressief
een moeilijke jongen, maar ja
jij was ook zo ontzettend lief

als ik jou zie lopen
gracieus en wonderschoon
haren in de wind
benen lang en bruin
wil ik met je praten
laten zien dat ik besta
je zeggen dat ik van je hou
maar ik blijf stil, ik ga

onze eigen weg, zijn we ooit gegaan
jij ging studeren, 
altijd al een slimme meid
ik stopte met leren, 
was de weg volledig kwijt
uit mijn lijf dwaalt mijn geest, 
door dromen heen
naar een mooie plek, 
helemaal alleen
stil is daar de zee, 
leeg is het blauw
maar vol is mijn hart, 
met liefde voor jou

brug

als ik jou zie lopen
gracieus en wonderschoon
haren in de wind
benen lang en bruin
wil ik met je praten
laten zien dat ik besta
je zeggen dat ik van je hou
maar ik blijf stil, ik ga

nooit heb ik geweten
dat jij aan mij dacht
tot jij voor mij verscheen
en zei met een gulle lach
Ik ben naar jou gekomen 
door alles heen
jij zit al jaren in mijn dromen
ik laat jou nooit meer alleen
mijn hart is vol van liefde 
hoe zit dat met jou hart
eindelijk kan ik zeggen
Schat ik hou van jou!

En als ik jou zie lopen
Zo gracieus en wonderschoon
haren in de wind
benen lang en bruin
Dan wil ik met je vrijen
je kussen op je mond
je zeggen dat ik van je hou
Je pakken bij je mmmmmm

als ik jou zie lopen

haren in de wind

Weet ik dat ik… van je hou


