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42. Zo spontaan.


Zo spontaan zo eerlijk zo echt

Zo mooi zo lief zo zacht en oprecht

Van jou hou ik,  vanaf dat ik je zag

Liefde voelt heerlijk als je zeventien bent


De eerste jaren, zijn omgevlogen

Zo waanzinnig vol van geluk

Nu huil en vervloek ik,  alle dagen

Dat on-geluk alles is stuk


Sterven  als je negentien bent

’t Zou niet moeten mogen

Verdwijnen  als je negentien bent

Is te bizar om te geloven


Het is vandaag

8 jaar geleden 

Ik sta voor de deur

van je kamer


Ik ruik jou geur 

Hou dicht die deur

Kan daar niet 

naar binnen gaan


Sterven  als je negentien bent

’t Zou niet moeten mogen

Verdwijnen  als je negentien bent

Is te bizar om te geloven


Jij praat tegen mij 

ik zie je heel helder

Jij leeft voor altijd 

diep hier in mij


Ik ruik jou geur 

Open de deur

Ik kan het aan

binnen te gaan


Al is het vandaag

Acht jaar geleden

ik zie je voor me

Jij praat tegen mij

Verdriet gaat niet weg

De wond niet dicht

nooit ben jij uit mijn 

gedachten geweest


De eerste jaren, zijn omgevlogen

Zo waanzinnig vol van geluk

Nu huil en vervloek ik,  alle dagen

Dat on-geluk alles is stuk


De dagen doen pijn het verdriet is te groot

Ik wil niet meer zijn ik vernietig de dood

Ja ik vernietig de dood ik vernietig de dood

dan… ja dan als ik dat heb gedaan

Leef jij weer met mij 

leef jij weer met mij

zo moet het zijn 

Jij leeft weer met mij 


Zo spontaan zo eerlijk zo echt

Zo mooi zo lief zo zacht en oprecht

Van jou hou ik,  vanaf dat ik je zag


Liefde voelt heerlijk

Liefde voelt heerlijk

Liefde voelt heerlijk 

Als je zeventien bent



