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64.Woorden.

Woorden zeggen niets,  
toch hoor ik,  ik praat  te veel
maar mijn woorden  zeggen niet  
wat ik jou  zeggen wil

het blijven  loze kreten  
en jij staart voor je uit
ik pak jou hand,  jij kijkt mij aan,  
er is niets wat ons nog troosten kan

met jou hoofd... op mijn schouder,  
Je dicht tegen mij aan
je krimpt ineen... zoveel ouder  
en ik fluister zacht jou naam

zware stilte.. zo veelzeggend ,
woorden zijn te stom hiervoor
onbedwingbaar, die emoties  
clichés als. Ach het leven gaat door!!!
Zij komen sneller, dan zou moeten, 
zaken die gaan voor de dood
welke kleur.... moet ik dragen?  
is het zwart, wit, of.. ROOOD?!!!!

Woorden...  zeggen niets,  
toch hoor ik,  ik praat te veel
maar mijn woorden zeggen niet   
wat ik jou  zeggen wil

het blijven  loze kreten  
en jij staart voor je uit
Ik pakt jou hand, jij kijkt mij aan,  
er is niets wat ons nog troosten kan

zware stilte.. zo veelzeggend ,
woorden zijn te stom hiervoor
onbedwingbaar, die emoties  
clichés als. Ach het leven gaat door!!!
Zij komen sneller, dan zou moeten, 
zaken die gaan voor de dood
welke kleur.... moet ik dragen?  
is het zwart, wit, of.. ROOOOOD?!!!!

————violin————

zware stilte.. zo veelzeggend 
woorden zijn te stom hiervoor
onbedwingbaar, die emoties   
clichés als. Ach het leven gaat door!!!
zij komen sneller, dan zou moeten, 
zaken die gaan voor de dood

welke kleur.... moet ik dragen?  
is het zwart, wit, of.. ROOD?!!!!

Vrienden…  vriendinnen,  
het is goed dat ze er zijn
afscheid nemen nu voor altijd,   
nooit meer jou! Doet pijn

met jou hoofd, op mijn schouder,  
dicht tegen mij aan
je krimpt ineen... zoveel ouder 
en ik zie door een traan…

zware stilte.. zo veelzeggend ,
woorden zijn te stom hiervoor
onbedwingbaar, die emoties  
clichés als. Ach het leven gaat door!!!
Zij komen sneller, dan zou moeten, 
zaken die gaan voor de dood
welke kleur.... moet ik dragen?  
is het zwart, wit, of.. rood


