
© gratis-liedteksten D.S.

66.Mensen uit de boevenlaag


De herbergier, hij kent de mensen

Bij hem vallen zij door de mand, 

echt, hij kan ze wel dood wensen

het gaat hier niet om goed verstand 


Met de regels van hun hand 

wordt het spel gespeeld

het besturen van het land 

is wat hun nooit verveeld

Flinter dun en boterzacht 

is de waarheid uitgedacht

Mooi op tijd en nooit te traag, 

door mensen uit de boevenlaag


De herbergier, hij kent de mensen

Bij hem vallen zij door de mand, 

echt, hij kan ze wel dood wensen

het gaat hier niet om goed verstand 

als ze eenmaal losgaan 

zijn het vulgaire debielen

die  stinken en niet weggaan

Die willen blijven vernielen


Geile volgevreten koppen 

zoeken naar jou kont

Zwaaiend met hun vingertje 

gaan de glazen rond

Al deze kosten 

Die ga jij betalen

Feilloos via hun systeem

Kijk ze lachen, dat is balen


Met de regels van hun hand 

wordt het spel gespeeld

het besturen van het land 

is wat hun nooit verveeld

Flinter dun en boterzacht 

is de waarheid uitgedacht

Mooi op tijd en nooit te traag, 

door mensen uit de boevenlaag


Met de regels van hun hand 

wordt het spel gespeeld

het besturen van het land 

is wat hun nooit verveeld


vliegen doen ze eerste klas 

alles kan en alles mag 

zij hoeven niet te wachten

hoeren zijn er dag en nacht


mannen vrouwen kinderen

Worden ingevlogen 

op en neer keer op keer 

worden wij allemaal bedrogen


Flinterdun en boterzacht, 

is de waarheid uitgedacht

Mooi op tijd en nooit te traag, 

door mensen uit de boevenlaag

mensen uit de bovenlaag

mensen uit de bovenlaag



