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74.Gestoord.


Jij denkt dat je beter bent dan mij


Jij denkt dat je beter bent

Alleen al door je geur

En jij denkt dat je beter bent

Alleen al door je kleur

jij denkt dat je beter bent

want jij geloofd in Allah

jij denkt dat je beter bent

speelt nu zelfs voor god 


Het heiligt alle middelen, 

om je zin te krijgen 

desnoods maak je mij kapot

om je zin te krijgen

Je doet heel voornaam 

alsof je het allemaal weet

Maar de werkelijkheid 

is heel anders, 

Het interesseert je geen ene reet


[church]


En een man in een jurk, 

speelt zijn spel 

lik aan mijn pik pik

dan kom je er wel


Hoe krom is het denken 

om ellende te schenken? 

Hoe wijs is een mens 

die dramt als een kind

en doden oprecht

een moord oplossing vindt?


En jij denkt dat je beter bent dan mij

Vandaar die dolkstoot

jij denkt dat je beter bent

Toch is jou bloed ook rood

Hoe komt dat toch? 

Dat jij dat geloofd?

En moet ik daarom 

dan maar dood?


Stelt mijn leven 

voor jou niets voor?

Ben jij dan zo goed?

Ik heb niet jou geloof 

in die zin van het woord

Ik hou van liefde

Van het leven 

En jij vind mij gestoord?


[church]


En een man in een jurk, 

speelt zijn spel 

en nu bukken bukken bukken

dan kom je er wel


Hoe krom is het denken 

om ellende te schenken? 

Hoe wijs is een mens 

die dramt als een kind

en doden oprecht

een moord oplossing vindt?


Stelt mijn leven 

voor jou niets voor?

Ben jij dan zo goed?

Ik heb niet jou geloof 

in die zin van het woord

Ik hou van liefde

Van het leven 

En jij vind mij gestoord?


gestoord


gestoord


gestoord


