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31.En het blijft dag.


Jij lost een puzzel op 

ik kijk naar jou 

en schrijf dit stukje 

Alles zo gewoon.


Morgen ga jij zonder mij 

of ik ga zonder jou

Maar morgen is nog 

héél ver weg, 

dus zit ik naast jou

Gewoon, gewoon

zo gewoon, gewoon

gewoon, gewoon, zo gewoon


Een kamper 

rijdt voorbij,

ik zie nog 

net de vrouw, 

ze is nog jong 

maar kijkt niet blij

Ik zit gewoon 

naast jou


Het weer is heerlijk 

en het eten ook

zo zitten niets moeten… 

Maakt mij relaxt

Straks een koffie

of een sapje 

of misschien

wel allebei

Dan nog een uurtje 

op het strand

God allemachtig

wat is dit toch 

een lekker land


Morgen ga jij zonder mij 

of ik ga zonder jou

Maar morgen is nog héél ver weg, 

dus zit ik naast jou

Gewoon, gewoon

zo gewoon, gewoon

gewoon, gewoon, zo gewoon


En het blijft dag


We lachen om een grap, 

te dom voor woorden 

maar wel onze grap

We kijken elkaar aan 

met een smile van oor tot oor

we snappen elkaar

Voorlopig gaan we 

gewoon zo door


Morgen ga jij zonder mij 

of ik ga zonder jou

Maar morgen is nog héél ver weg, 

dus zit ik naast jou

Gewoon, gewoon

zo gewoon, gewoon

gewoon, gewoon, zo gewoon


En het blijft dag


Jij gaat in zee 

en zwaait naar mij, 

ik ga nog niet

Maar zwaai wel terug

Straks zit jij 

weer naast mij


Gewoon, gewoon

zo gewoon, gewoon

gewoon, gewoon, zo gewoon


En het blijft dag


En het blijft dag



