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124.Met andere ogen.

[intro]

Ik zie met andere ogen,
de wereld zo vreemd

In mijn handen jou foto
Waar ben je heen

[verse 1]

Ga ik naar buiten,

lijkt alles gewoon
hoewel de buren gluren,
sinds ik alleen woon

ik voel me niet meer thuis,
in ons eigen huis,

Het is nu zo stil

ik mis jou, te véél

[chorus]

Ik loop door de kamer,
met jou kleren aan

mijn lijf in jou hemd
plots ben jij weg gegaan

jou geur geeft mij nog,
het gevoel dat jij er bent
Zo ben ik niet alleen
alléén!

[Verse 2]

Ook op mijn werk,
denk ik alleen aan jou
Compleet van slag,
omdat ik van je hou

Ik snap er niets meer van
waarom ben jij weg

Kan niet zonder jou!

Ooo

[chorus]

Ik loop door de kamer,
met jou kleren aan

mijn lijf in jou hemd
plots ben jij weg gegaan

jou geur geeft mij nog,
het gevoel dat jij er bent
Zo ben ik niet alleen
alléén!

[sax]

[verse 3]

O, wat klinkt het idioot,
ja hoor, ik red me wel!
met mijn geluk sta ik
diep in het rood

Ik red mij wel,

Ja hoor het komt goed
ik laat van mij horen,
in geval van noooood

[chorus]

Ik loop door de kamer,
met jou kleren aan

mijn lijf in jou hemd
plots ben jij weg gegaan

jou geur geeft mij nog,
het gevoel dat jij er bent
Zo ben ik niet alleen
alléén!

[sax solo]

[chorus]

Ik loop door de kamer,
met jou kleren aan

mijn lijf in jou hemd
plots ben jij weg gegaan

jou geur geeft mij nog,
het gevoel dat jij er bent
Zo ben ik niet alleen
alléén!

[outro]

ik voel me niet meer thuis,
in ons eigen huis,

Het is nu zo stil

ik mis jou, te véél

Ik zie met andere ogen,
de wereld zo vreemd

ik mis jou, te véél



