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38.Ik denk nog vaak aan jou.

ik denk nog vaak aan jou, aan hoe je liep en hoe je was
zo lief en aardig, het mooiste meisje van de klas
jij bent mijn melodie, jij geeft mijn leven kleur 
als ik aan je denk, jou heerlijke geur
is dit voor altijd? dat hoop ik wel
bedenk hoe het begon als een onschuldig spel

wat leefden wij toen een mooie tijd 
altijd samen, ik jongen jij meid,                          

ik denk nog vaak aan jou, aan hoe je liep en hoe je was
zo lief en aardig, het mooiste meisje van de klas
jij ben mijn melodie, jij geeft mijn leven kleur 
als ik aan je denk, jou heerlijke geur
niets is voor altijd dat weet ik wel
maar bedenk hoe het begon als een onschuldig spel

hoe kan het zo zijn, want wat waren we nog klein
maar we hielden wel, al veel van elkaar
ik vind het een wonder, dat het bestaat 
dit is pas leven, zonder gevoelens van haat                                            

ik denk nog vaak aan jou, aan hoe je liep en hoe je was
zo lief en aardig, het mooiste meisje van de klas
jij ben mijn melodie, jij geeft mijn leven kleur 
als ik aan je denk, jou heerlijke geur
niets is voor altijd ook dat weet ik wel
maar bedenk hoe het begon als een onschuldig spel

dit warme gevoel, lag al vroeg voor ons klaar
want we voelden al wel snel, liefde voor elkaar

ik denk nog vaak aan jou, aan hoe je liep en hoe je was
zo lief en aardig, het mooiste meisje van de klas
jij was mijn melodie, jij gaf mijn leven kleur 
als ik aan je denk, jou heerlijke geur
niets is voor altijd ook dat weet ik nu wel
maar bedenk hoe het begon als een onschuldig spel
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ik vind het een wonder, dat het bestaat 
dat is pas leven, zonder gevoelens, van haat  


