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wijs veel te viug

Ik loop door de kamer
en denk weer aan toen
O als ik alles

toch eens over kon doen

De deur staat vandaag op een kier
De wereld die lonkt, die jongen van vier

Eerst op de stoep, fijn in de zon

meisjes die ik niet eerder kon

Daarna gaat het snel, alles is mooi

liefde moet vrij zijn die past niet in een kooi
Om liefde heb ik vaak getreurd

nu hoop ik dat het mij nooit meer gebeurd

Ik groeide op, was wijs veel te viug

Maar eenmaal geleerd kan je niet meer terug

Om liefde heb ik vaak getreurd

nu hoop ik dat het mij nooit meer gebeurd
Ik loop door de kamer en denk weer aan jou
besef me heel goed hoeveel ik van jou hou

Ik groeide op, was wijs veel te viug

Maar eenmaal geleerd kan je niet meer terug
Om liefde heb ik vaak getreurd

nu hoop ik dat het mij nooit meer gebeurd

Ik zit op de stoep
soms in de zon

Met emoties

die ik niet eerder kon
mijn hart is gebroken,
en als ik terugkijk
Hoelang duurt geluk?
Wat is nou rijk

Ook in de regen

zit ik op de stoep

En kijk naar stromen
van water en troep
Het lijkt op mijn leven,
van drank en brood
Ook dat speelt zich af..
in de goot

Ik groeide op, was wijs veel te viug
Maar eenmaal geleerd kan je niet meer terug

Ik zit op de stoep
soms in de zon

Met emoties

die ik niet eerder kon
mijn hart is gebroken,
en als ik terugkijk
Hoelang duurt geluk?
Wat is nou rijk

Ook in de regen

zit ik op de stoep

En kijk naar stromen
van water en troep

Om liefde heb ik vaak getreurd

nu hoop ik dat het mij nooit meer gebeurd

Ik groeide op, was wijs veel te viug

Maar eenmaal geleerd kan je niet meer terug

O als ik alles
toch eens over kon doen

000000000 als dat toch eens kon

als dat toch eens kon



