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105.Dit is van ons.

Ik fiets door dit land
dit mooie, zo eigen land
mijn land,

Langs sloot en stal en boerderij,
oude mensen werken door
De trekker en zelfs de geit in de tuin
Zijn af gepakt niet meer van mij

Ik word verdrietig als ik zie 
hoe het leven hier stuk wordt gemaakt 
keer op keer andere regels
Uitgekleed volledig naakt

Drukke wegen, zware dagen
en toch trapt iedereen maar door
al die stille, simpele vragen
Wie bestuurd ons land, waar is het voor

Wij dragen meer dan we kunnen dragen
Er is oorlog, geweld en vuur
goede mensen, kromgebogen
Lopen tegen een onzichtbare muur

Door het rijk in die ivoren toren
wordt ons listig het zwijgen opgelegd
Onze boeren hebben verloren
Hun land is afgepakt, ons het zwijgen 
opgelegd

De goede mensen geestelijk bewerkt
brieven schrijven heeft geen zin
een antwoord terug wat nergens op slaat
Levens kapot gemaakt door de staat!!

Drukke wegen, zware dagen
en toch trapt iedereen maar door
al die stille, simpele vragen
Wie bestuurd ons land, waar is het voor

Wij dragen meer dan we kunnen dragen
Er is oorlog, geweld en vuur
goede mensen, kromgebogen
Lopen tegen een onzichtbare muur

[Bridge]
Toch hoor ik soms
op een erf is plezier,  schater lach 
een kind dat roept naar de toekomst
en het land dat ademt zacht

Misschien is dit waar het begint
bij één stem die zegt het is genoeg!
ik blijf,     dit is van ons

Wij blijven, dit is van ons,

Dit is ons land,

Oeoeoee 
Oeoeoee
Oeoeoee

Drukke wegen, zware dagen
en toch trapt iedereen maar door
al die stille, simpele vragen
Wie bestuurd ons land, waar is het voor

Wij dragen meer dan we kunnen dragen
Er is oorlog, geweld en vuur
goede mensen, kromgebogen
Richten zich op, vormen een muur

Richten zich op, vormen een muur

Wij blijven, dit is van ons

Wij blijven, dit is ons land

dit is ons land

Ons land

Ons land


