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De mannen van de sluis,

weten het wel

zijn daar helemaal thuis,

kennen het spel

Het leven loopt voorbij,

In een lange stoet

De mannen kijken blij,

omdat het mooiste, nog komen moet

Na de slager en bakker groot, passeert de

melkboer

Hij staat te veel in het rood, daarom speelt

zijn vrouw de hoer

Elk mens heeft zijn verhaal, de mannen
groeten iedereen

Zo kennen zij ze allemaal, vergeten er
geen één
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Mooie Marie komt straks voorbij,
de mannen gaan dan rechtop staan
Marie doet hun graag een plezier
Zij heeft sjans van allemaal,

uitdagend gekleed

en een heerlijke geur

laat hun hartje sneller slaan
enkele krijgen zelfs een kleur
Maar vandaag is één er niet bij
Dus gaan ze in een lange stoet
naar het afscheid van hun vriend,
omdat afscheid nemen moet
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