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Vannacht zag ik hoe een clown, 

zich zomaar af liet schieten 

hij kwam uit het niets, met armen wijd, 

Nu is hij zijn leven kwijt


In een ander land wakker op het strand

ik weet niet waar, ken hier geen mens 

Maar iedereen houdt hier van elkaar, 

En dat is mijn grootste wens


ik heb zonder dat ik het weet, 

een kunstwerk gecreëerd 


in de kamer van het hotel

proppen kranten, 

tegen de wanden geplakt

met witte verf, strepen  en stippen 

Al met al niet zo verkeerd


nooit meer honger, oorlog of geweld, 

geen opperwezen die een oordeel velt

als er dan toch  één moet zijn, 

doe die van de liefde, doe die van de liefde 

als er dan toch  één moet zijn,

doe die van de liefde,  niet die van pijn


het kunstwerk dat is lang niet gek,

zeker wel mooi tot ik vertrek

maar de eigenaar van het hotel

Springt uit zijn vel, ik pak hem op,

heb hem buiten, gezet


in de steeg van het hotel,

verkleed als een clown

in een kanon gestopt

Schiet hem af tegen een muur

 

Hij wordt weer helemaal heel

Prachtig puur natuur

spetters en klodders aan elkaar geplakt

Met witte verf,  strepen en stippen gemaakt


nooit meer honger, oorlog of geweld, 

geen opperwezen die een oordeel velt

als er dan toch  één moet zijn, 

doe die van de liefde, doe die van de liefde 

als er dan toch  één moet zijn,

doe die van de liefde,  niet die van pijn


het kunstwerk is nu beroemd

En staat in alle kranten, 

het hotel  heel bekend

zelfs  in New York een trend


De kamer is  te boeken

voor vijf keer het bedrag 

commercie hou je niet tegen

Maakt niet, uit dat mag


Maar die clown, die zielige clown, 

niemand die hem kent en niemand die hem 
mist.

hij kwam uit het niets, met armen wijd, 

zo tegen de muur z'n leven kwijt


nooit meer honger, oorlog of geweld, 

geen opperwezen die een oordeel velt

als er dan toch  één moet zijn, 

doe die van de liefde, doe die van de liefde 

als er dan toch  één moet zijn,

doe die van de liefde,  niet die van pijn
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nooit meer honger, oorlog of geweld, 

geen opperwezen die een oordeel velt

als er dan toch  één moet zijn, 

doe die van de liefde, doe die van de liefde 

als er dan toch  één moet zijn,

doe die van de liefde,  niet die van pijn


wij houden van elkaar, 

wij houden van elkaar

iedereen houdt,  van iedereen, 

wij houden van elkaar


wij houden van elkaar, 

wij houden van elkaar

iedereen houdt,  van iedereen, 

wij houden van elkaar


ik ben blij dat dit land bestaat, 

het is zo fijn, een land zonder haat

met maar één geloof, 

Die van liefde,

Met maar één boodschap

Liefde	 	 	 Liefde

Liefde 		 	 Liefde


