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GOUD OMRANDE LIJVEN

Goud omrande lijven
kruipen zachtjes naar elkaar
Om elkaar te vinden,
te strelen, zij hem en hij haar

Alleen liefde om te geven,
lippen warm en zacht

Om te rusten vol passie,
liefde gevend deze nacht
Ongeremd en onbezonnen,
gaan zij de verbinding aan
Nog voor hij haar heeft gekust
is er een voor altijd ontstaan

Goud omrande lijven
die elkaar beminnen
Geen weg meer terug
alleen een verdergaan
Zwetende lijven

die opnieuw beginnen
Tot het vuur is geblust,
voordat ze slapen gaan

Dan komt de morgen,

het zonlicht door het raam

Haar glimlach, zijn gezicht,
voor het verder gaan

Zij moet haar weg,

hij neemt de zijne,

niet bewust

van de onomkeerbaarheid

geeft hij haar een kus,

ze kijkt hem na,

ze wil hem nooit meer kwijt

Goud omrande lijven
die elkaar beminnen
Geen weg meer terug
alleen een verdergaan
Zwetende lijven

die opnieuw beginnen
Tot het vuur is geblust,
voordat ze slapen gaan

Goud omrande lijven
die elkaar beminnen
Geen weg meer terug
alleen verdergaan
Zwetende lijven

die opnieuw beginnen
Tot het vuur is geblust,
voordat ze slapen gaan

Dan wordt hij voor

zijn werk op pad gestuurd

Om een oorlog te verslaan,
de vrede had genoeg geduurd
Hij denkt aan haar,

hij wil haar nooit meer kwijt
Liet haar alleen,

met een groot gevoel van spijt

Goud omrande lijven
die elkaar beminnen
Geen weg meer terug
alleen verdergaan
Zwetende lijven

die opnieuw beginnen
Tot het vuur is geblust,
voordat ze slapen gaan

Hij nam afscheid,

afscheid van zijn lief

het werd een vaarwel,

want hij ontmoette een dief
Die stal zijn leven

daarmee ook dat van haar

Ze zal nooit meer liefde geven.
Niet aan hem..

En hij niet aan haaaaaaar.



