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Soms zit mijn hoofd 

vol met gemis,    

ik voel mij dan zo leeg   

ik pak een glas, 

en drink  te veel, 

en wou dat het anders was

kon ik nog één keer, 

met jou samen zijn 

maar dat gaat  niet meer

alles is anders, 

ik heb wat ik wil,  

maar ik wil jou…

zóveel meer
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anders,

anders,

anders,

alles is anders,

alles is anders,

anders,

anders,

anders,

ik heb wat ik wil,

maar ik wil jou, 

zóveel meer


ik schrijf, ik bedenk en ik schilder 

maar, nooit is het goed genoeg

ik raak verwart en ga dan op pad,  

beland steevast in de kroeg
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ik pak een fles 
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maar, nooit is het goed genoeg

ik raak verwart en ga dan op pad,  

beland steevast in de kroeg


te snel is het tijd voor de laatste   

Ik moet verder, het ligt is al aan

Iedereen… gaat naar huis, 

behalve ik,  

omdat ik dat, nog niet kan

dus bel ik een taxi, 

die brengt mij  naar het avontuur, 

ik beland dan op plaatsen 

waarvan je zeggen kan...  

Jezus.. wat obscuur!
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