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32. De één heeft iets..


Ik fiets tegenwind

boven op de dijk 

Jij kijkt mij aan

Ik voel me rijk


Die blik en die lach

Precies wat ik zoek

Daar hou ik van

Ik weet vanaf dan


De één heeft iets

de ander niet 

jij hebt dát 

zoals je weet

De één vindt het eng

Ik zit er niet mee

Een blik die ik herken

Ik ga met je mee


…………..


De één heeft iets

de ander niet 

jij hebt dát 

zoals je weet

De één vindt het eng

Ik zit er niet mee

Een blik die ik herken

Van hier tot aan de maan


Denk ik aan een zoen

kijkt jij op en lacht

En voor ik het weet

Doe jij wat ik dacht


Die blik dat gevoel

Precies wat ik zoek

Daar hou ik van

Jij past bij mijn doel


De één heeft iets

de ander niet 

jij hebt dát 

zoals je weet

De één vindt het eng

Ik zit er niet mee

Een blik die ik herken

Ik ga met je mee


De één heeft wat 

de ander niet heeft

jij schat hebt dát 

Wat ik graag beleef


De één vindt het eng

Jij laat het gaan

Een blik die ik herken

Van hier tot aan de maan


……..


De één heeft iets

de ander niet 

jij hebt dát 

zoals je weet

De één vindt het eng

Ik zit er niet mee

Een blik die ik herken

Ik ga met je mee


Ik ga overal 

met je mee


