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102.Jij pakt mij in.

Als jij mij aankijkt ben ik verloren

Jij pakt mij in, met ogen en mond

De sterren stralen, jou lippen zo zacht.
Jij en ik beleven samen deze nacht

Ja, ik zie jou zitten, hou van het leven,
Met een lach die alles doet vergeven.
Jij loopt en gaat, zo vrij als de wind,

In jouw ogen zie ik dat prachtige kind

Jij pakt mij in, jij krijgt je zin,

Zeg wat je wil, ik laat jou niet meer gaan.

Heerlijk zij aan zij, de wereld voor ons
Met jou is het makkelijk gelukkig te zijn.

Jij bent gek op mij en dat voelt zo goed,
elke kus die jij geeft smaakt heerlijk zoet
slooien hand in hand, door de avond,
Jou haren in dit licht, zo mooi blond

Jij pakt mij in, jij krijgt je zin,

Zeg wat je wil, ik laat jou niet meer gaan.

Heerlijk zij aan zij, de wereld voor ons
Met jou is het makkelijk gelukkig te zijn.

Jij pakt mij in, jij krijgt je zin,

Zeg wat je wil, ik laat jou niet meer gaan.

Heerlijk zij aan zij, de wereld voor ons
Met jou is het makkelijk gelukkig te zijn.

Als jij mij lachend aankijkt
Ben ik compleet van slag
Jij pakt mij in, jij krijgt je zin
Zeg wat jij wil, het mag

Jij pakt mij in, jij krijgt je zin,

Zeg wat je wil, ik laat jou niet meer gaan.
Heerlijk zij aan zij, de wereld voor ons
Met jou is het makkelijk gelukkig te zijn.

[Outro]
De sterren stralen, jou lippen zo zacht.
Jij en ik beleven samen deze nacht



