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11.4. ik heb dit vaker  
meegemaakt. 

Ik, voel de spanning, in de kamer, 

er hangt, een sfeer bij ons in huis 

ga jij mij weer verlaten, 

en kom je ooit nog thuis?


ik heb dit vaker meegemaakt, 

het zijn de woorden, die je niet zegt 

ik hoop dat het snel beter wordt

lieve schat dat hoop ik echt


ik bid, dat jij je hersens niet ver snuift 

niet overmant word, door je bravoure 

dat jij je verstand op tijd gebruikt, 

en niet gaat lijken op je broer

 
ik zie de onrust in je ogen, 

jij bent zo gespannen als de pest 
ik weet, je gaat mij weer bedriegen 

als jij zo bent denk jij niet echt


ik heb dit vaker meegemaakt, 

het zijn de woorden, die je niet zegt 

ik hoop dat het snel beter wordt

lieve schat dat hoop ik echt

 

maar als ik zie hoe of je doet en praat,  
als ik dat zie, dan weet ik dat je gaat,

 
zie ik de onrust in je ogen, 

voel ik de spanning in jou lijf 
wil niet dat je mij bedriegt

ik wil dat je blijft 


ik heb dit vaker meegemaakt, 

het zijn de woorden, die je niet zegt 

ik hoop dat het snel beter wordt

lieve schat dat hoop ik echt 

maar als ik zie hoe of je doet en praat,  
als ik dat zie, dan weet ik dat je gaat,  

ik heb dit vaker meegemaakt, 

het zijn de woorden, die je niet zegt 

ik hoop dat het snel beter wordt

lieve schat dat hoop ik echt


maar als ik zie hoe of je doet en praat,  
als ik dat zie, dan weet ik dat je gaat,



