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19.Mijn vriend de drank


Mijn vriend ik mis je, als jij er niet bent 

Ik mis jou, ik ben zo, aan je gewend 

Ook al hebben we niet altijd, het juiste gedaan 

De wereld was van ons, alles konden wij aan


Wat leefden ik tevreden, door jou kreeg ik ideeën 

proosten en lachen, gingen door hele nachten 

Want van ons was de kroeg, en altijd weer die kansen 

De humor het klinken, de meiden en het drinken 

tot sluitingstijd mijn vriend.


Mijn vriend ik mis je, als jij er niet bent 

Ik mis jou, ik ben zo, aan je gewend 

En al hebben we niet altijd, het juiste gedaan 

De wereld was van ons, alles konden wij aan


Alles kon ik krijgen, maar nooit was het genoeg 

De toekomst moest nog komen, nog zoveel voor de boeg 

Altijd die dorst, was het te laat dat ik zag? 

Dat jij mijn alles was, dat ik leefde met de dag,


Alles kon ik krijgen, maar dat was niet genoeg 

Een wereld vol met dromen, verspilt in de kroeg 

Altijd die dorst en een lever zo droog? 

ik was de enige, die niet zag wie er loog, 


Mijn vriend, ik mis je, als jij er niet bent 

Ik mis jou, ik ben zo, aan je gewend

En al hebben we niet altijd, het juiste gedaan 

De wereld was van ons, alles konden wij aan


Nooit laat jij mij los, daar kan ik van op aan?

zonder jou mijn vriend, kan ik niet verder gaan

Daarom proost ik vandaag, voor de laatste keer

Neem ik afscheid, want dit wil ik niet meer


In mijn dromen laat ik los, doet het geen pijn

Om niet meer zo, maar veel beter te zijn

Nooit neem ik nog één biertje, ook niet voor de laatste keer 

Zonder twijfel,  ik drink nooit meer?


als ik bedenk dat het voor altijd is 

Ik heb geen spijt hoewel ik jou nu al mis, geen spijt hoewel ik jou nu al mis  


