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108.Gelukkig verder gaan.

Waarom ben ik niet verbaasd
als er weer eens niets van klopt
jij kijkt dan zo verbaasd
terwijl jij van waarheid naar waarheid hopt
leugens vertel jij niet te kort
met zo’n uitgestreken kop
speelt mijn geweten uit als sport
alsof ik er niet meer toe doe

Jij bent een waarheidshopper
Tilt op, en laat weer vallen
vandaag ben ik de zondebok
Weet zeker,  morgen sta jij ook te lallen
jij draait het allemaal om
tot ik niet meer weet wat klopt
ik raak mezelf steeds vaker kwijt
jij hopt maar door, jij hopt maar door

Je zegt “ik meen het oprecht”
maar je ogen slaan meteen weg
Jou verhaal heeft geen verband
nieuwe versie, bij elke vraag die ik stel
je schuift de schuld als kaarten door
Jij hebt steeds weer de beste troef
noemt het “een ander perspectief”
hier klopt niets van, in eens ben ik de boef

Jij bent een waarheidshopper
Tilt op, en laat weer vallen
vandaag ben ik de zondebok
Weet zeker,  morgen sta jij ook te lallen
jij draait het allemaal om
tot ik niet meer weet wat klopt
ik raak mezelf steeds vaker kwijt
jij hopt maar door, jij hopt maar door

Misschien geloof jij wat je zegt
heb je ooit om mij gegeven
maar ik ben klaar met jou dat meen ik echt
ik kies voor mezelf voor mijn eigen leven

Jij bent een waarheidshopper
Tilt op, en laat weer vallen
vandaag ben ik de zondebok
Weet zeker,  morgen sta jij ook te lallen
jij draait het allemaal om
tot ik niet meer weet wat klopt
ik raak mezelf steeds vaker kwijt
jij hopt maar door, jij hopt maar door

Ik heb besloten, mijn keus staat vast
jij bent voor mij alleen maar een last
Trek mij van jou niets meer aan
Ik kan gelukkig verder gaan
gelukkig verder gaan
gelukkig verder gaan
gelukkig verder gaan


