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19.1 Mijn vriend.


Mijn vriend… ik mis je 
als jij er niet bent
Ik mis het praten en lachen 
De prachtige nachten
Vol humor en drinken
De meiden het klinken 
Is wat ik 
nooit meer vergeet


Mijn vriend ik mis je 

als jij er niet bent

Ik mis jou 

ik ben zo aan je gewend 

Ook al hebben wij vaak niet 

het juiste gedaan

De wereld was van ons

alles konden wij aan


Alles kon je krijgen maar dat was niet genoeg

Een toekomst om van te dromen

Nog zoveel voor de boeg

Maar jij moest gaan te laat dat ik zag?

Dat niets jou meer boeide, toch leefde met een 
lach


Mijn vriend ik mis je 

nu jij er niet bent

Ik mis jou 

ik ben zo aan je gewend 

Ook al hebben wij vaak niet, 

het juiste gedaan

De wereld was van ons 

alles konden wij aan


Jij verliet het leven

vond het genoeg 

daarom zit ik nu 

zonder jou in de kroeg

Ik breng je nog een groet

de laatste eer 

want ik weet hierna 

zie ik jou nooit meer


Mijn vriend ik mis je

nu jij er niet bent

Ik mis jou 

ik ben zo aan je gewend 

Ook al hebben wij vaak niet 

het juiste gedaan

De wereld was van ons 

alles konden wij aan


Mijn vriend ik mis je

nu jij er niet bent

Ik mis jou 

ik ben zo aan je gewend 

Ook al hebben wij vaak niet 

het juiste gedaan

De wereld was van ons 

alles konden wij aan



