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21.0gen zijn de deur naar de ziel

Ogen zijn de deur naar de ziel
Je kan zien wat ooit is gebeurd
En het juiste bloemetje

Is dan wat mensen op fleurt

mensen hebben verdriet

De wereld klein geestig gemeen
het leven zo oneerlijk

Ach de mensen zijn zo alleen

Ik geef graag wat warmte

Met geduld ben je zo hun maat
Even niet meer eenzaan
Omdat je gewoon met ze praat

Ik ben een bloemen verkoopster
En komt er bij mij dan een klant
Dan Kijk ik die in de ogen

Niet zonder reden want

Ogen zijn de deur naar de ziel
Waar in je ziet wat ooit is gebeurd
En het juiste bloemetje

Is dan wat deze schat op fleurt

Eén oude man in het bie zonder

Met hem had ik zo’n goed contact

Die komt niet meer bij mij in mijn stal
Omdat hij de band met het leven verbrak

Alleen ik, op zijn crematie

Had een bloemetje mee

Die gaat straks met zijn as in de urn
En daarna... uitgestrooid in zee

Ik ben een bloemen verkoopster
En komt er bij mij dan een klant
Dan kijk ik die in de ogen

Niet zonder reden want

Ogen zijn de deur naar de ziel
Waar in je ziet wat ooit is gebeurd
En het juiste bloemetje

Is dan wat deze schat op fleurt

mensen hebben verdriet

De wereld klein geestig gemeen
het leven zo oneerlijk

Ach de mensen zijn zo alleen

Maar met het juiste bloemetje
Laat de ziel een glimlachje zien
Met het juiste bloemetje

Wordt een zesje, een tien



