
© gratis-liedteksten. 

48.Ik sta aan de bar.

Ik sta aan de bar 
en  voel mij alleen
ik mis je,  verlang  
jou liefde om mij heen

toch,  als jij mij aankijkt, 
dan zeg ik koeltjes dag 
terwijl ik weet 
dat jij mij meer dan heel graag mag

Maar ik sta aan de bar 
en doe nonchalant
ik vraag mij af, 
wat is er toch, 
met mij aan de hand?
Want ik doe... 
alsof ik jou niet ken 
terwijl ik verlang, naar jou!

Ik wil naar je toe,
jou omhelzen, als je vriend    
laten weten, dat hij! Je  niet verdient

ja natuurlijk had ik jou direct herkent  
maar ook zag ik, 
die voor mij, vreemde vent

ik sta aan de bar 
en doe nonchalant
ik vraag mij af, 
wat is er toch, 
met mij aan de hand?
Want ik doe... 
alsof ik jou niet ken 
terwijl ik verlang, naar jou!

jij doet.. alsof jij mij niet meer kent
maar je wil ook 
laten zien, dat jij er bent

en dan als jij mij aankijkt, 
weet ik het zeker, 
Ik ben verliefd   op   jou

Ik droom jij gaat met mij mee. 
Wij horen bij elkaar 
jij en ik,  wij twee.
horen bij elkaar

Maar ik sta aan de bar 
en doe nonchalant
ik vraag mij af, 
wat is er toch, 
met mij aan de hand?
Want ik doe... 
alsof ik jou niet ken 
terwijl ik verlang, naar jou!

Dan zie ik hij rekent af, 
en jij gaat met hem mee
Ik voel eenzaamheid 
mijn hart is niet van steen

maar gelukkig zijn hier vrienden 
en ik vier hun feest, 
zoals ik zelden, met vrienden
een feest heb gefeest  

Ik doe nonchalant
maar vraag mij af, 
wat is er toch, 
met mij aan de hand?

Ik weet zeker, 
Ik ben 
verliefd op jou…


