
37.Ik had jou jeugd


Ik had jou jeugd, Graag anders gezien

Wat vrijer, wat rustiger, Wat leuker misschien

Dan had jou leven heel anders verlopen, 

Niet gedaan wat je deed, je lichaam verkopen


Had ik de kans, dan deed ik het beter

Zou ik er voor jou zijn, dat weet ik nu zeker

Ik heb zo’n spijt, dat ik er nooit was

Maar zo was toen de tijd en ik nog zo groen als gras


Ik had jou jeugd, Graag anders gezien

Wat vrijer, wat rustiger, Wat leuker misschien


Je moeder en ik hebben gegeven 

Misschien niet genoeg maar zo was toen het leven

De man was de baas, althans dat is nu het beeld

Maar de wereld is dwaas misschien, dat het scheelt


Ik had jou jeugd, Graag anders gezien

Wat vrijer, wat rustiger, Wat leuker misschien


Je moeder en ik hebben gedaan

Misschien niet genoeg en treffen we blaam

Daarvoor betuig ik spijt, misschien dat het scheelt

Maar de wereld is hard, ik hoop dat het heelt

Niet voor even maar voor altijd 

Zodat ook jij je leven kan leven mijn lieve kleine meid


Want Ik had jou jeugd, Graag anders gezien

Wat vrijer, wat rustiger, Wat leuker misschien

Dan had jou leven heel anders verlopen, 

Niet gedaan wat je deed, je lichaam verkopen

Ik heb zo’n spijt, dat ik er niet voor jou was

Maar zo was toen de tijd en ik nog zo groen als gras.


